Mijn" ziel verwacht van U verlossing, Heer!

.I.

TOT VROOM AANDENKEN AAN

MEVROUW
Prudence GLORIEUX

weduwe van de Heer
Urbain DE VLEESCHOUWER,

geboren te Zottegem op 31 maart 1900
en godvruchtig overleden te Michelbeke
(Brakel) op 26 oktober 1977,

gesterkt door de HH. Sakramenten der
zieken en de Pauselijke Zegen.

Lid van de Bond van Gepensioneerden
en van de K.A.V.

Heer, vol betrouwen hebben we gebeden
om moeder nog te mogen behouden. Gij hebt
haar tot het volle leven geroepen bij U.
Uw Wil geschiede en wij danken U om al
het goede dat ons langs haar is te beurt
gevallen.

Beproeving en lijden waarmee elk men-
senleven doorweven is, bleven ook haar niet
gespaard. Telkens vond zij in haar vroom-
heid de moed en de steun om door te bij-
ten en zich te blijven inzetten voor het geluk

van haar gezin. Tijdens haar moedig gedra-
gen ziekte bleef ze bezorgd om de haren.
Betrouwend op Gods liefdevolle barmhartigheid
is zij vredig en zacht heengegaan. Haar taak
was immers volbracht. Nu mag zij het loon
ontvangen dat God beloofd heeft aan hen
die Hem liefhebben.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, veel
zorg en veel genegenheid hebt ge mij ge-
geven. lk dank er U om want het maakte
mij diep gelukkig. BIlijf elkander beminnen,
op God betrouwen en voor mij bidden.

Familieleden en vrienden, dank voor uw
vriendschap en tot weerziens in de eeuwig-
heid.

Wij bidden U, verhoor ons Heer.

De families GLORIEUX, DE VLEESCHOUWER,
BROEKAERT, LEYMAN,

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
deelneming in de rouw die hen treft.

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel




