In zijn Hemels vaderhuis heeft de Heer van
alle leven opgenomen de ziel van
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DAME

Marie-Thérése,
Clementine GODAERT

Weduwe van de Heer

Rlbert Yan Mello

geboren te Galmaarden op 11 februari
1901 en godvruchtig overleden te Ge-
raardsbergen op 18 september 1971,
gesterkt door de H. H. Sakramenten
der zieken en de Pauselijken Zegen.

Dankbare herinneringen aan het leven
van deze goede vrouw doen ons treuren
bij dit plotse afscheid. Ze leefde mee met
haar kinderen en kleinkinderen voor wie
ze altijd gereed was.

Ze waardeerde elk gebaar van menselij-
ke genegenheid. In haar mensenleven is
een gelovig vertrouwen gegroeid op God.

Wij geloven, dat dit eenvoudig mensen-
leven niet vergeefs voorbij is gegaan. We
geloven, dat hear liefde voor ons en voor
zovelen in eeuwigheid blijft leven. We ge-

loven in een eeuwig weerzien van onze
duurbaren.

Dat geloof is onze sterkte, wanneer we
hier moeten afscheid nemen van deze goe-
de vrouw.
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DBe Families Godaert
Van _Moebls

Vandetmercken
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zeer gevoelig voor de blijken van
deelneming hen betoond bij het
overlijden van hun dierbare afgestor-

vene

DANKEN U.

Drukkerij Pieraert




