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BID VOOR DE ZIELERUST VAN
MEVROUW

Leonie, Maria GODDIJN

weduwe van de Heer
Libert, Leon HENAU,

geboren te Everbeek op 29 september 1902
en er godvruchtig overleden
op 28 november 1976,
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen in het stervensuur.

Hoe dikwijls horen wij het niet zeggen
dat wij het uur van onze dood niet kennen.
We weten niet wanneer wij zullen sterven,
of we oud zullen mogen worden of niet, of
we plots en onverwacht zullen sterven of
niet. Hoe dikwijls het ook moge gebeuren
dat iemand plots uit ons midden weggerukt
wordt, toch verschieten we er telkens over
dat het weer zo plots is gebeurd. Ook deze
maal werden we verrast door het droeve
nieuws dat Maria plots gestorven was.

Heer, gij zijt de Meester van leven en
dood. Gij alleen kent ons uur. Begrijpen doen
wij het niet : waarom nu al en waarom zo
plots ? Neen, begrijpen doen we het niet,
maar geef ons sterkte en genade opdat wij
in deze beproeving niet opstandig worden,
maar integendeel door het lijden gelouterd
mogen worden.

Onze dierbare overledene was een diepkris-
telijke vrouw en een goede moeder. Steeds
heeft zij haar vertrouwen gesteld op de Heer.

Met vertrouwen mogen wij dan ook nu bid-
den tot de Heer dat Hij haar vertrouwen
niet zou beschamen, maar dat Hij haar zou
opnemen in de eeuwige vrede.

Beste kinderen, kleinkind en familie, ik
dank u voor uw oprechte genegenheid en uw
liefdevolle zorgen. Bidt nu voor mij dat God
mij genadig weze.

Beste vrienden, kennissen en geburen, ook
u allen wil ik oprecht danken en vragen af
en toe eens aan mij te willen denken in
een vroom gebed.

H. Jozef, patroon van de goede dood, b.v.o.
Heer Jezus, geef haar de eeuwige rust.

Namis op d 8 d ber, feest van
O.-L.-Vrouw Onbevlekt Ontvangen te 19 uur.

De families GODDIJN, HENAU, BASSELIER,
VERPLANCKEN,

zijn zeer ekentelijk voor uw blijken van
kristelijke deel i en danl u.

Uitg. Raf. Vandergeynst, Everbeek




