"Ik ben de Verrijzenis en het leven.
Wie in Mij gelooft zal leven
ook al is hij gestorven''.

T

GEDENK IN UW VROOM GEBED

MEVROUW
Justine GODITIABOIS

weduwe van

Denis MACHTELINCKX

Geboren te Ophasselt op 18 oktober 1919
en godvruchtig overleden te Zottegem in het
Sint-Elisabethziekenhuis op 31 januari 1992,
gesterkt door de H.H. Sakramenten der zieken.

Op haar ouderdom heeft Justine de relati-
viteit van het leven leren kennen. Hoe wij, men-
sen dikwijls de 'betrekkelijkheid’ van vele din-
gen moeten leren. Gezondheid en geluk zijn zo
twee belangrijke 'aders’. Gezond zijn van lichaam
en gezond zijn naar hart en geest bepalen in
vele gevallen het geluk van de mensen. Maar
ook de verhoudingen met andere mensen, onze
relaties en de verhouding tot God. Vertrouwen
en trouw spelen daar een heel belangrijke rol.
Dit is het 'geloof' dat redt.

Christus heeft dit uitdrukkelijk gezegd. Als
je de levende God ontmoet in je leven dan
ervaart gij Hem als iemand die u heel nabij

wil zijn, die u opzoekt, u kansen geeft en ge-
neest. De mens geneest zo tot onsterfelijkheid.
Christus is ons op die weg voorgegaan. leder
christen wordt uitgenodigd de Heer op die weg
te volgen.

Justine heeft in dit geloof geleefd. Het was
haar sterkte en haar troost. Zij heeft met veel
zorg voor haar man geleefd, die echter op jonge
leeftijd is gestorven. Zo is zij de weg door het
leven alleen moeten gaan. In moeilijke dagen
kon zii rekenen op de steun van haar familie.

Wij geloven dat Justine nu is binnengetreden
in Gods eeuwig leven.

Wij danken haar voor alles wat zij voor ande-
ren heeft betekend.

Wij bidden om geloof en vertrouwen dat
God alles ten goede keert.

Gij allen die goed voor mij geweest zijt,
vooral in de moeilijke uren van mijn leven,
u dank ik van ganser harte.

O.L.Vrouwke van Altijd Durende Bijstand,
bid voor ons.

De families GODITIABOIS en MACHTELINCKX

danken U voor de blijken van genegenheid
hen betoond bij hun rouw
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