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VROOM AANDENKEN AAN
DE HEER

Paul GODITIABOIS

echtgenoot van Mevrouw
GABRIELLE VEKEMAN

geboren te Ophasselt op 1 september 1927
en godvruchtig overleden in de H. Hartkliniek
te Geraardsbergen op 30 mei 1975, gesterkt
door de H. H. sakramenten der zieken en de
Pauselijke Zegen.

" Vader, indien het mogelijk is, neem deze
bittere kelk van mij weg... doch niet mijn
wil, maar Uw wil geschiede . (Jezus)
Ook aan deze goede echtgenoot en vader werd
de lijdenskelk aangeboden. Zoals Jezus op de
vooravond van zijn grote lijdensweg, heeft
ook Paul tot zijn Schepper gebeden om die
bittere kelk aan hem te laten voorbijgaan.
Want hij voelde dat het menselijk gesproken
nog te vroeg was om door zijn lijden en
dood =zijn gezin in droefheid te storten. Hij
wist dat hij er nog z0 nodig was om de spil
te zijn in de opvoeding van zijn kinderen,
voor de uitbouw van hun levensweg, om lei-
ding te geven in hun bloeiende handelszaak,
en om de steun en de opbeuring te kunnen
blijven van zijn echtgenote in de dagelijkse
gezinslast. Maar toch heeft de Heer hem de
lijdenskelk tot de bodem laten ledigen en
hem voorbereid tot de glorierijke opname
onder zijn gelukzaligen.

Mensen die gewetensvol en plichtbewust door
het leven gaan, die in de evenmens en in de

rechivaardigheid God =ze!f ontdekken, hebben
voor cnze Schepper de hoogste waards ; allen
zijn wij immers volgelingen van Kristus en
doen wij aan waardig apostolaatswerk, als
wij onze plichten maar kennen en ze vol-
brengen in liefde met onze medemens.

Paul was uit dergelijk hout gesneden ; daar-
om ook hebben wij alle reden om in geloof
en hoop te bidden : ""Heer uw wil geschiede...
laat het eeuwig Licht hem verschijnen."”
Dierbare echtgenote, ik had U dit leed willen
besparen, doch het is Gods wil ; ik dank U
om uw goede zorgen en bekommernis om mij.
Geliefde kinderen, gun mij als geschenk rond
het feest van Vaderdag, vele vurige gebeden
en verder een voorbeeldig leven.

Goede moeder, wij blijven in gebed verenigd,
ik vraag de Heer voor U om sterkte.
Familieleden en vrienden allemaal, hebt dank
voor uw genegenheid en steun. Vaartwel en
bidt voor mij.

De families Goditiabois, Vekeman,
De Decker en De Rijcke

danken U zeer om uw gebeden
en vele blijken van deelneming.

Uitg. F. De Vos, Koster, Ophasselt.




