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BID VOOR DE ZIEL
van Mevrouw

MARIA GODIJN

echtgenote van Mijnheer
RICHARD MARREZ,

geboren te Opbrakel op 8 oktober 1890 en er
godvruchtig overleden op 9 september 1963,
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken.

Gij hebt ons verlaten, liefste moeder, die al
onze troost en vreugde waart in het leven. Gij
zijt heengegaan naar de gelukkige zaligheid,
waar ge uw twee kinderen Simonne en Paula
zijt gaan vervoegen, en waar wij U eens hopen
weer te zien.

De duurbare afgestorvene was een eenvoudi-
ge vrouw. Als een goede moeder heeft ze al

haar plichten wel begrepen en vervuld. Haar
lieve kinders waren het voorwerp van haar te-
derste zorgen. Ze heeft ze opgebracht in waak-
zaamheid en toewijding. Ze heeft hun groot ge-
bracht om allen eerlijk en deftig door het leven
te komen. Haar liefde en offervaardigheid ken-
de geen grenzen als het ging om haar ziek en
lief kind Paula, 23 jaren lang met een bewon-
derenswaardige moed en heldhaftig geduld alle
zorgen, liefde en genegenheid te betonen die
het nodig had.

Voor allen was moeder een stichtend voorbeeld
van werkzaamheid, spaarzaamheid, vroomheid.
Ze was een lichtend voorbeeld in haar beschei-
denheid en eenvoud. Thuis maakte ze het altijd
gezellig en ze was tevreden, gelukkig en gela-
ten in haar lot. Al is onze lieve moeder gestor-
ven, haar liefde voor de haren sterft nooit. Haar

mond zwijgt, maar haar leven spreekt en zal
blijven spreken door haar voorbeeld en haar
erfgoed in haar kinders en kieinkinders.

Mijn duurbare man, in het leven waren we
samen in lief en leed verbonden. Mijn heengaan
is wel het enige leed dat ik U heb kunnen aan-
doen. Doch de dood kan onze liefde en harten
niet doen scheiden. Zoekt uw troost en sterkte
in uw geloof. Ik ben U dankbaar voor uw toe-
wijding en zorgen tijdens het leven en mijn
ziekte.

Mijn duurbare kinderen en kleinkinderen, gij
waart mijn troost en hoop, ge weet hoe moeder
U is voorgegaan door het goede voorbeeld, hoe
ze voor U heeft gewerkt zolang haar krachten
het toelieten. Wees haar dankbaar met God ge-
trouw te dienen, voor moeder te bidden en el-
kaar eensgezind te beminnen. Hebt dank voor
uw goede zorgen en geeft vader verder een
gelukkige oude dag. God zegene en beware U
ailen. Tot weerziens in de hemel.

Duurbare familie en kennissen, geeft me een
laatste blijk van genegenheid door een goed
gebed.
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MARREZ,

danken U oprecht om uw blijken van
kristelijke deelneming.

Uitg. S. Gyselinck, Opbrakel




