Dankbaar aandenken aan

1.
DE HEER

Michel Godijn

echtgenoot van mevrouw Paula Doclo

geboren te Everbeek op 29 maart 1928 en

overleden te Ronse op 23 december 2008.

Lid van de Sint Hubertusclub
“Bijzondere veldwachter”

De namis zal opgedragen worden
op zondag 25 januari 2009 om 9 uur

in de parochiekerk Sint-Martinus te Opbrakel.

Nooit klagend, nooit vragend,
zijn lasten in stilte dragend.
Zijn handen hebben voor ons gewerkt,
zijn hart heeft voor ons geklopt,
zijn ogen hebben ons tot het laatst gezocht.

De familie danket allen die Michel tijdens
zijn leven vriendschap hebben geschonken.
Ook danken zij u voor
uw medeleven bij zijn heengaan.
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