« Tot ~ wederzien, tot wederzien !
al waar het moge wezen ;

nalang- of korten tijd, misschien
in 'tongekend na dezen.» (G.G.)

+

DANKBAAR AANDENKEN AAN
DE HEER

EUGEEN GODYN

weduwnaar van Marie VAN HAESEVELDE,
echtgenoot van Marie-Jeanne DUTRANOY,

geboren te Opbrakel op 19 augustus 1910

en godvruchtig overleden te Ninove

op 12 december 1989 in de kliniek H. Harten.
Gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

In deze dagen waar wij ons intens voorbereiden
op de komst van « God onder de mensen », is
onze dierbare overledene de andere weg opgegaan.
Hij zelf is de weg teruggekeerd van waaruit
elke mens komt.

Vooraleer de mens deze stap moet zetten naar
de overkant, kan het leven gedragen zijn door
vreugde en blijdschap, maar ook door pijn,
lijden en ziekte. Onze overledene is dan ook
niet gespaard gebleven van de droefheid die
een mens kan doormaken. Zolang het hem ge-
gund was, heeft hij met toewijding en inzet
zijn werk gedaan. Maar wanneer de ziekte zijn
lichaam had verzwakt, bleef hij geduldig en

moedig deze pijn verdragen met de hulp van
zijn dierbare echtgenote.

Moge onze overledene nu van zijn ziekte verlost
worden, en opgenomen worden in de liefdevolle
handen van de hemelse Vader, die Hem troost
en verlichting schenkt.

Dierbare echtgenote, ik weet met welke toewijding
en liefde gij mij hebt bijgestaan. Mijn woorden
van dank schieten tekort om daar uitdrukking
aan te geven. Mag dat ene woord « DANK U »
een troost en hulp zijn om mijn heengaan te
verzachten.

Lieve kinderen en kleinkinderen. Onze wegen
scheiden =zich, maar over de dood heen =zal
elk mens opnieuw geboren worden in het licht
van Gods aanschijn. Dank voor de liefde en
genegenheid die ons verenigde en zijn bestendig-
ing krijgt in Gods eeuwige liefde.

Dierbare familie en vrienden, eens mogen wij
allen verenigd zijn bij God. Blijft mij indachtig
in uw gebeden.

De families

GODIJN, DUTRANOY,
VAN HAESEVELDE, DE BACKER,

danken U voor uw medeleven en gebeden.

Namis : donderdag 4 januari 1990 om 19 uur.

Rouwleiding Am. MARROYEN, Brakel
Drukk. Devleeschouwer en zonen, Brakel




