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Bid voor de zielerust van
Mevrouw Adeéle GOEBEERT

weduwe van de Heer Georges RAEVENS

geboren te Ronse op 18 december 1901
en er godvruchtig overleden op 18 oktober 1993,
gesterkt door de laatste H. Sacramenten.

Amper een zestal weken na het overlijden van
haar geliefde echtgenoot Georges, is Adele geroepen
om voor eeuwig met hem samen te zijn bij de Heer.

Zoals zij geleefd heeft is zij heengegaan ; eenvou-
dig, gedienstig, liefdevol en goed. Stil en bescheiden
heeft zij haar plicht volbracht ; met kalm gemoed en
vertrouwvol kon zij de dood zien naderen.

Laten wij bidden : Heer, herinner U de naam van
Adele, die Gij geschreven hebt in de palm van uw
hand. Laat niets uit dit mensenleven verloren gaan.
Neem haar op in uw eeuwige vrede.

Aan familie en vrienden zeg ik mijn dank. Uw
bezoeken waren zo een grote troost, uw vriendschap
was zo diep. Laat het zo blijven.

De families GOEBEERT-DUSSART
en RAEVENS-VANBOSTERHAUT.

danken U voor de blijken van deelneming.

Rouwdienst Devos. Ronse.
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Priez pour le repos de I'ame ce
Madame Adéle GOEBEERT

veuve de Monsieur Georges RAEVENS
née a Renaix le 18 décembre 1901
et y pieusement décédée le 18 octobre 1993,
munie des derniers S. Sacrements.

C’était une femme sage, simple et droite. Sa vie
sans bruit était d'une activité débordante dans le but
de se partager le bonheur de toute sa famille.

Dans son amour pour les siens, elle était trés atten-
tive a chacun, sachant s’oublier elle-méme pour faire
son labeur. Elle ne songeait qu‘a faire du bien. D'une
humilité profonde, d’une simplicité adrnirable, elle
jouissait de I'estime et de la considération de tous.

Nous garderons d’elle un souvenir ému et respec-
tueux, car elle restera pour nous un exemple d’honné-
teté, de courage et de générosité.

Adieu chere famille, merci pour votre bienveillance
et votre bonté ; nous nous reverrons au ciel.

Qu’elle repose en paix.

Les familles GOEBEERT-DUSSART
et RAEVENS-VANBOSTERHAUT.

vous remercient pour vos marques de sympathie.

Funérailles Devos. Renaix.




