« Kom tot Mij, goede en trouwe dienaar, treed
binnen in het Rijk van uw Heer ».

1
GEDENK IN UW GEBEDEN DE ZIEL
van de Heer

CORNELIS GOEFFERS

echtgenoot van Mevrouw
RACHEL DE LANGE

geboren te Zegelsem op 25 januari 1894 en er
zachtjes in de Heer ontslapen op 5 februari 1971,
voorzien van de H.H. Sakramenten van de zieken
en de stervenden.
Oudstrijder 1914-1918

Vereerd met het Oorlogskruis met Palmen
en het lJzerkruis.
Idveraar van de Bond van het H. Hart en
verschillende godvruchtige genootschappen.

De betreurde overledene leefde en stierf als
een oprechte kristen ; daarom verdient hij onze
genegenheid en eerbied. Sterk door zijn geloof,
eerlijk en altijd tot dienst bereid, geduldig en
blijmoedig, ging hij de rechte weg door het
leven. Levend in de volle natuur wist hij steeds
God liefdevol nabij. Gelukkig en blij was hij
om de schoonheid van Gods schepping.

Hij was een trouwe, voorbeeldige echtgenoot,
een goede vader die zijn kinderen voorging op de
weg van plicht en arbeid, van diepgodsdienstige
overtuiging. Tot op de dag dat de ziekte hem
neervelde was hij trouwe ijveraar van de H.
Hartbond.

Zijn echtgenote, kinderen, kleinkind, familie en
vrienden treuren om zijn heengaan en zullen hem
diep missen, maar hun leed wordt verzacht door

de fierheid over het hoogstaand voorbeeld dat
hij aan allen heeft gegeven en door de hoop eens
met hem te worden opgenomen in Gods Vader-
huis.

Zijn gedachtenis zullen wij allen trouw bewaren

en hoopvol bidden wij: «Heer, geef hem de
eeuwige rust». Tot weerziens.

Mevrouw Cornelis GOEFFERS, geboren Rachel

DE LANGE, zijn echtgenote ;
De Heer en Mevr. Charles ROMAN-GOEFFERS
en kind Yves, zijn kinderen en kleinkind ;

De families GOEFFERS, DE LANGE, MARROYEN
en DE STAERKE,

danken U voor de blijken van deelneming en
gebeden hen betoond in hun rouw.




