Als blijvend vroom aandenken aan
DE HEER
ROBERT GOEMAERE

echtgenoot van mevrouw Andrea VANDOORNE

geboren te Moorslede op 22 januari 1934 en aldaar
in de Heer ontslapen op 16 augustus 1989, gesterkt
door de H. Sakramenten.

- Erelid van de K.B.V.

De kern van alle dingen

is stil en eindeloos.

Alleen de dingen zingen.

Ons lied is kort en broos.
Felix Timmermans

Heer.

Op het hoogst van de zomer plukt Gij uw oogst.
Als een geduldig maaier vroeg in de morgen in
touw, maakt Gij de halmen wakker. Het zijn rijpe
aren in uw hand. Elk leven is een schoon leven.
Robert was Uw en onze vriend. En vriendschap is
honderdvoudig vrucht dragen.

Voor zijn lieve echtgenote Andrea was hij de.goede
gave van het huwelijk: de rust en de openheid van
een gesperk, het stilletjes samen luieren op zondag-
namiddag in de zetel en wachten tot de kleinkinde-
ren komen, het gestommeld in het werkplaatsje
achteraan tussen de geur van hout en zaagsel en het
aloude alaam dat hij van zijn vader kreeg. Dit le-
ven ademt echtheid. Of samen op stap met Andrea
naar Dadizele kermis en vele vrienden zien. Robert
had de goede gave om tijd te kunnen maken voor
het leven. De mensen rondom jou maakten er graag

gebruik van: de vrienden van het jaremlange voet-
bal, de collega ’s scheidsrechters, de vrienden van de
zwemkom, altijd waren er mensen die je komst met
vreugde wilden begroeten.

Heer,

Nu is Robert bij jou thuis gekomen. Een heerlijke
woning hebt U hem bereid. Ongetwijfeld zoals hij
het voor zijn kinderen hier ook wilde. En ook daar
zal hij Uw trouwe helper zijn. Op hem mag je re-
kenen voor elk karwei want het vakmanschap van
het leven hier op aarde heeft hij in de mensen ron-
dom gebeitst. Er is zoveel: de voetballende groot-
vader met zijn kleinkinderen op het grasplein, de
lege schrijnwerktafel. Heer, gij zet voor ieder van
ons ook mensen op onze weg die ons de levensweg
wijzen. Robert was zo'n man van U voor zijn ge-
zin, zijn kinderen, kleinkinderen en vele vrienden.
Nu is hij Uw wegwijzer van bij ons naar U. Onze
weg loopt door tot bij U. Lieve vrouw en kinderen:
het leven zien wegglijden voordat het helemaal ge-
leefd is het overrompelt ons en snijdt de toekomst
af, tenzij wij toekomst vinden bij de Heer.

Heer Jezus, geef Robert uw toekomst.

Om uw gebeden en deelneming danken U:
Andrea Vandoorne, zijn echtgenote;

Stefaan Goemaere - Swaenepoel,
Jean-Pierre Lievens - Goemaere,
Marnix Wolleghem - Goemaere,

Bert, Steven, Jens en An Lievens,
Elias en Mathias Wolleghem,

zijn kinderen;

zijn kleinkinderen;
(tMaurice Vandoorne - +Lepoutere) - Mahieu,
zijn schoonmoeder;
De families Goemaere - Rosselle, X
De families Vandoorne - Lepoutere - Mahieu.
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