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Er blijft voor altijd
het vast vertrouwen

in Hem, die alle leven leidt,

met hart en geest gelovend :

liefde stijgt uit boven tijd.

Doorheen de herfst van mijn lijden,

was de hoop op een nieuwe lente

mij sterker dan de komende winter :
waar alles nietig en levenloos wordt.

De winter kwam en brak mijn aardse
huis en leven,

maar niet mijn hoop op een eeuwig bestaan.
Stil heb ik gebeden,

verborgen achter een lach of een traan.
’k Peilde de zin van mijn eigen leven
en bleef geloven

in een zomer - die voor mij nooit meer
zou vergaan.

Ik keek doorheen gebroken ogen

jullie heel diep aan

en diep bewogen bad ik

voor een nieuwe lente

en ooit de eeuwige zomer,

66k in uw bestaan.

Dank om uw meeleven :

Mevrouw GOEMAN-BURM, zijn echtgenote ;

Lutgart, Leo, Katrien, Geert,
zijn kinderen.

De families :
GOEMAN, BURM, STERCK en
BAUWENS.
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