Christus is verrezen, alleluja, alleluja, In die geest
begeleiden de engelen ten paradijze.

.I.
BID VOOR DE ZIEL

van de Heer

Jean-Pierre Richard Gabriélle
GOESSAERT

geboren te Gent, de 20 mei 1946 en na een smartelijk

ongeval overleden in de Sint-Rafaél's kliniek te

Leuven, op 19 april 1968, gesterkt door het Sacrament
der Zieken en de Pauselijke Zegen.

De Heer kwam en nam mijn aardse leven.

Ik vraag niet naar het waarom, maar bid samen met
u, zoals we het in de paasviering uitzongen: "Uw wil
geschiede.,,

Ik ben zo dankbaar dat Hij mij nog de kans heeft
gegund de paasliturgie te beloven. Nu ben ik mijn plaats
gaan innemen die Hij voor mij had voorbereid aan de
tafel van het Eeuwig Paasmaal.

Ik heb mijn best gedaan om mijn talenten te gebrui-
ken en het leven zo goed mogelijk te beleven. Moest ik
ooit iemand onder u kwaad hebben gedaan, vergeef het
mij, want ik was maar een mens. Ik heb reeds lang ver-
geven.

Liefste mama, gij van wie ik een stuk was, dank u,
om al het mooie dat u mij schonk. Ik blijf een stuk van
u, totdat u weer recht over mij komt aanzitten. Bedank
in mijn naam ook papa. Ik heb hem trachten na te vol-
gen, hoe stilzwijgend dat ook gebeurde. Hij verliest een
goede kameraad. Ik wens u samen verder een gelukkig
huwelijksleven.

Beste broers allemaal, wij blijven broers. Ik zal er
nog steeds zijn als je samen zijt. Wees de troost van
mama en papa.

Liefste meme, uw vriend is niet meer. Verzorg u
goed om de anderen te helpen troosten.

Beste familieleden en mijn vele vrienden, mijn enig
woord voor u komt van Joannes : "Heb elkander lief.,,

En een laatste woord is voor u, mijn liefste jongens
te Eke. Ik heb, in een helaas veel te korte tijdspanne,
het beste van mezelf gegeven om u te helpen. Bouw
verder aan een schoon leven, samen met uw opvoeders.
Dat zal voor mij de mooiste beloning zijn. Ik verwacht
u allen aan de feesttafel.

Heer en Mevrouw Gerard GOESSAERT-
TONDELEIR, mijn ouders;
Jacques, Vincent en mijn petekind

Jean-Paul, mijn broers ;

De Directie, het Personeel en de Leerlingen
van het Medisch Pedagogisch Instituut
"Sparrenhove,, ,

danken U voor Uw medevoelen
en Uw beloofde gebeden.

"In de glans van Uw licht
laat rusten, o Heer, die gij .
uit het tijdelijk leven naar het
Vaderhuis hebt overgebracht.,,




