Geloofd zij Jezus-Kristus. Amen

BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

AMANDUS GOESSENS

weduwnaar van Mevrouw

JOZEFINE STAELS

geboren te Smeerhebbe-Vlocersegem, de 3 mei
1878 en godvruchtig overleden in de O.-L.-Vrouw-
kliniek te Aalst, de 4 januari 1963, gesterkt door
de genademiddelen van onze Moeder de H. Kerk.
Voorzitter van de Kerkraad
Lid van de godvruchtige genootschappen

Heer, Gii badt ons die goede vader geschon-
ken tot ons geluk. Nu vraagt Gij hem ons weder;
wij geven hem zonder klagen, maar ons hart is
met de grootste droefheid vervuld.

De dierbare overledene die wij biddend ge-
denken kreeg van God een zachtmoedig karak-
ter en een goed hart vervuld met de vrees des
Heren, met liefde tot de evenmens en tot de Kerk.

Gezondheid en kracht waren steeds ziin deel
geweest. Met buitengewone zorg volbracht hij al-
tijld ziin taak. Van hem kan worden gezegd dat
hij gewaakt heeft en gezorgd voor de zijnen en
dat hij zijn brood niet inledigheid heeft gegeten.

Bitter was de kelk die de Heer Hem liet drin-
ken op het einde van zijn leven. Maar sterk door
zijin geloof en door ziin groot vertrouwen op Jezus'
Hare, is hij in vrede ontslapen.

Beminde kinderen en kleinkinderen, hebt dank
voor de goede zorgen en de grote genegenheid
waarmede gij mij steeds hebt omringd.

Weest door wederzijdse liefde en onderlinge
bulp nog vele jaren gelukkig met elkander.

Onthoudt de wijze lessen en de goede voor-
beelden die ik u gaf, en eens zullen wij allen
weer verenigd zijn bij de Heer.

Mijn Jezus, barmhartigheid. (300 d. afl.)

Heer en Mevrouw Valeer LEUS-GOESSENS,
Juffrouw Myriam LEUS,

Heer Willem LEUS,

Juffrouw Beatrijs LEUS,

Heer Joris LEUS,

De families GOESSENS en STAELS,

danken voor uw gebeden en kristelijke
deelneming.

Drukkerij St-Maarten, Erpe




