"'Of wij leven of sterven,
de Heer behoren wij toe.”

+
DANKBAAR AANDENKEN AAN

MEVROUW
Maria-Clementine GOESSENS

weduwe van Gilbert DE METS,

geboren te Sint-Maria-Oudenhove op 11 juni 1895
en overleden in het A.Z. Sint-Elisabeth
te Zottegem op 17 augustus 1990,
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

Toen ik op dinsdag 14 augustus de communie
bracht aan Clementine, heb ik er geen ogenblik
aan gedacht dat. dit de laatste keer zou zijn.

Zij zat in haar zetel met een blij gezicht en
toen ik wegging zei ze: ''Bedankt en tot de
volgende keer."

Op 18 augustus rinkelde de telefoon: ''Mijnheer
pastoor, ik heb slecht nieuws over mijn moeder
Cldementine Goessens. Ze is gisteravond over-
leden.”’

Toen dacht ik opnieuw hoe broos het leven toch
is en hoe de dood zo dikwijls, ook bij mensen
op hoge leeftijd, onverwacht zijn intrede doet.

Clementine komt wuit een gezin met negen
kinderen. Uit een tijd waarin er veel moest
gewerkt worden om rond te komen. Zij werd
geboren in de Marebeekstraat en heeft er het
grootste deel van haar leven gewoond.

In 1935 toen zij 40 jaar was stierf haar man en
bleef zij alleen achter met vier kinderen. Een
hele opgave. Met de verdiensten van haar winkel
en het maken van handschoenen, zorgde zij
ervoor dat iedereen het zijne kreeg en er nog
iets over was.

Tijd voor weggaan was er niet bij, tenzij om
naar de Heilige Mis te gaan. Pas toen zij

gepensioneerd was ging zij mee op stap met
de andere mensen van de derde leeftijd. Daar
genoot ze van. Samen met haar zoon Albert die
bij haar gebleven was, beleefde ze een mooie
oude dag. Een bezoekje van de kinderen, de
kleinkinderen en achterkleinkinderen deed haar
steeds veel plezier.

Tot de laatste dag heeft ze bewust meegeleefd
met alles wat er gebeurde in de familie.

Nu is ze naar de Heer gegaan en wij bidden :
""Goede Vader in de Hemel,

wij danken U voor het rijkgevulde leven van
Clementine.

Langs haar gebed, haar Heilige Mis en haar werk
heeft ze geprobeerd U te dienen.

Wees haar genadig en barmhartig en neem haar
op in uw hemels vaderhuis.

Daar zal ze voor altijd gelukkig zijn.

Dit vragen wij door Jezus Christus

uw Zoon en onze Heer. Amen.

Beste zoon Albert, heel hartelijk dank voor de
vele jaren dat u voor mij zorgde en mij dagelijks
gezelschap hield. Beste kinderen, ook aan u dank
om alles wat u voor mij deed, om uw genegen-
heid, om uw bezoekjes.

Mijn lieve kleinkinderen en achterkleinkinderen,
dank voor uw vriendschap en uw attenties. Laten
wij allen met elkaar verenigd blijven langs ons
gebed en de Heilige Mis.

Heilige Maria, moeder Gods

bid voor ons, arme zondaars,

nu en in het uur van onze dood. Amen.
De families

GOESSENS, PIEYNS, DE METS, CROMPHOUT,
danken U voor uw medeleven en gebeden.

Namis : zaterdag 15 september 1990 om 8.30 u.

Druk. Hans Maginet, Ten Ede 117 - S.-M.-O.
Rouwleiding Van Vijle en zoon, Zottegem




