gelovend dat dit niet het einde is,
kijk ik uit naar morgen
waar wij allen weer samen zullen zijn »

T ' «Wachtend aan de overkant,

DANKBAAR AANDENKEN AAN
DE HEER

Albert GOESSEYE

echtgenoot van Mevrouw Georgette
VAN WYREERSCH.
Geboren te Nederbrakel op 30 juli 1924 en
overleden te Ronse op 11 november 1993,
omringd door zijn famitis en gesterkt door
de HH. Sakramenten der zieken.

Nu we afscheid gaan nemen van deze goe-
de echtgenoot, vader en grootvader, deze
stille en eenvoudige man, komt zijn leven
ons sterker voor de geest dan anders.

In herinneringen zullen wij hem dan ook blij-
ven vasthouden, want er is zoveel dat ons
aan hem doet denken.

Een leven van hard werken, onder andere als
mijnwerker gedurende 25 jaar, seizoenarbei-
der in Wallonié en Frankrijk.

Nooit waren zijn handen rusteloos, maar
steeds bezig voor anderen.

Samen met zijn echtgenote Georgette, heeft
Albert zich dag en nacht ingezet en gewerkt
voor zijn mooi en schoon gezin.

Zijn eenvoud, zijn gevoeligheid van hart
en zijn stille tevredenheid waren de ken-
merken van zijn zorgend in het leven
staan.

Hij heeft veel geleden, maar nooit kloeg
Albert, alhoewel hij daar toch alle rede-
nen toe had.

Vader Albert was gelukkig wanneer zijn
echtgenote, kinderen en kleinkinderen in
zijn nabijheid waren.

Hij was ook een duivenliefhebber en ver-
zorgde graag zijn eigen tuin.

Vlak voor zijn sterven, heeft hij van zijn
dierbaar gezin bewust afscheid geno-
men. Samen met zijn 45-jarige zoon
Marc, die voor twee maanden overleden
is, genieten zij nu van de eeuwige en
pijnloze vreugde.

Lieve Vader, wij zijn dankbaar voor al het
goede dat je voor ons betekende als goe-
de echtgenoot, bezorgde huisvader en
lieve grootvader. We danken je om je
dienstbaarheid en eenvoud.

We gedenken je allen in ons gebed.

De families

GOESSEYE, VAN WYMEERSCH,
DE COSTER, ROMAN,

danken u.

Namis: donderdag 9 december 1993 om
19.30 uur.

Rouwleiding Raoul, Brakel
D&D Druk Brakel
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