God leidt de geringe langs goede paden,
Hij leert de eenvoudige wat hij moet doen.

Ps 25
i

Aandenken aan leven en sterven van
ANGELE-IRMA GOETHALS

dochter van wijlen Emile en Elodie Tanghe

geboren te Rozebeke op 30 juni 1906 en er
thuis in de Heer ontslapen op 31 januari 1988.
Gezalfd met het Ziekensakrament en
regelmatig gevoed met de H. Kommunie.
Bestuurslid van de plaatselijke K.V.L.V.
Lid van de bond der gepensioneerden.

God, onze Vader,

nooit houdt Gij op tot ons te spreken
bij monde van uw profeten,

maar in Jezus van Nazaret

is uw Woord ons het meest nabij.
Hij bevrijdt ons van angst en schuld.
Maak ons bereid Hem te ontvangen
en laat ons gehoor geven

aan zijn boodschap van leven.
(Openingsgebed 4e zondag)

Terwijl we met familie en parochie
in de Eucharistie tot God baden
voor haar en ons aller intenties,

is Angele stil overleden,

verlost uit haar jarenlange lijden.
Ze mocht thuis haar ogen sluiten,
omringd door de zorgende liefde

van haar zuster en familieleden,

de goede helpsters en huisdokter.
Zo is haar diepste verlangen vervuld
dat ze, hoe dikwijls, heeft verwoord,
bij verpleging in een inrichting.

In een zeer Kkroostrijk gezin opgegroeid
heeft ze de moeilijke kanten ervan,

maar ook de eenvoudige vreugden beleefd
van thuiswerk in gezelschap en soms
van een intens gesmaakte uitstap.

Nu ze niet meer ter kerke kon,

werd het traditionele gezinsgebed
aangevuld met de Ziekenkommunie,

met uren van stil bidden alleen.

Help ons vertrouwvol zeggen, Vader :
Ten paradijze geleiden u de engelen.

En leer ons gelovig uitzien

naar de hereniging in uw Rijk van vrede
met allen die ons zijn voorgegaan.

O.-L.-Vrouw van Rozebeke, bid voor ons.

De families GOETHALS - TANGHE

danken U voor uw blijken van deelnerhing
in rouw en gebed.
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