Wie kan een moederhart beschrijven,
of zingen van haar leven 't lied ?
Haar beeld zal onaantastbaar blijven
en kan de tijd toch nooit verdrijven :
Voor kinderen sterft een moeder niet.
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GEDENK IN UW VROOM GEBED
MEVROUW

Emma, Magdalena GOSSE
weduwe van de Heer Robert, Emiel LIMPENS,

geboren te Michelbeke op 4 oktober 1902 en
godvruchtig overleden in de kliniek

Sint Franciscus te Brakel-Opbrakel

op 10 november 1986,

gesterkt door de HH. Sakramenten.

Een goede moeder sterft altijd te vroeg, ook
al werd ze meer dan tachtig jaar, de grens
van de allersterksten !

Toch zijn we dankbaar, Heer, omdat we haar
zolang midden onder ons mochten behouden.
Haar beeld zal diep in ons hart blijven ge-
prent: het beeld van de zorgende vrouw,
die jarenlang, toen vader in de mijn werk-
zaam was, als het warm kloppend hart van
haar gezin wou zijn. Het beeld van de nij-
verige handen die thuis nog wat bij wilden
verdienen om de kinderen behoorlijk te kun-
nen opvoeden. Het beeld van de sterke vrouw
die na vaders dood zovele jaren terug de
eenzaamheid verwerken kon; en zich diep
gelukkig wist omringd door kinderen en
kleinkinderen. Het beeld vooral van de
vrouw met een uitzonderlijke lijdenskracht :

lang toch is haar kruisweg geweest, en ie-
der die haar verzorgen mocht hield van
haar omdat zo zelden een klacht over haar
lippen kwam.

De Heer heeft haar naar Zich toegehaald,
haar verenigd met haar echtgenoot om hen
samen thuis te laten zijn in de eeuwige
vreugde.

Dierbare  kinderen en  kleinkinderen, ik
dank U om uw liefde, om uw zorgen en
attentievolle genegenheid. Samen met vader
willen wij verder uw voorsprekers zijn bij
de Heer.

H. Maria, Moeder van God, en ons aller
Moeder, bid voor ons.

De families

GOSSE, LIMPENS,
SCHAUWERS, COESENS,

danken U.

Namis : dinsdag 2 december 1986 om 19.30 u.

Druk. Devleeschouwer-Hoste en zonen, Brakel
Begrafenissen-Crematies RAOUL, Brakel




