Heér, geef in uw goedheid rust en vrede aan
MEVROUW

MARIA-ANNA GOSSE

echtgenote van de Heer
TRIPHON CARLIER

geboren te Nederbrakel, op 10 september 1897,
en godvruchtig overleden te (Op)Brakel,
op 25 mei 1972,
voorzien van het H. Sakrament der zieken
en de Pauselijke zegen.

Nu laat de Heer Zijn dienares in vrede tot
Zich komen en Hij toont haar nu het heil en
het geluk dat Hij voor haar heeft gereed ge-
maakt gedurende de vele jaren, die zij op
aarde heeft geleefd in trouw geloof, in harde
werkzaamheid en moeizaam lijden. Zij minde
het leven hier op aarde, als een rijke gave
van de vader en als een woonplaats bij de
medemensen aan wie het een geluk was goed te
doen. Bezorgd is zij altijd geweest voor kin-
deren en kleinkinderen.

Het is pijnlijk van haar afscheid te nemen,
maar één ding troost ons, te weten dat zij op-
genomen is in de Vriendschap van God.

Dierbare echtgenoot, kinderen en kleinkin-

deren, die mij zo lief waart en die voor mij
zo goed zijt geweest, ik dank U voor alles wat
gij voor mij hebt gedaan. Moge de Heer U be-
schermen.

Mijn Jezus barmhartigheid.

De families GOSSE, CARLIER, SCHAUWERS
en SPITAELS,

danken voor de blijken van deelneming
en gebeden.
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