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Bidden wij voor de eeuwige rust in de
vreugde van de Heer
van Mevrouw

Maria - Camilla GO S S E

weduwe van de Heer
Henri VAN LAETHEM,

geboren te Nederbrakel op 31 juli 1887 en
godvruchtig in de Heer ontslapen te Brakel
op 3 november 1972,
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Moeder heeft geleefd, geofferd en geleden
voor haar schoon gezin. De Heer alleen weet
wat zij voor haar kinderen gedaan heeft in
het stille en verborgene van de huiskamer,
waar zij dag en nacht op de bres stond om
aller geluk te bewerken.

De Heer heeft haar een gezegende ouder-
dom geschonken, zodat zij haar kinderen,
kleinkinderen en achterkleinkinderen heeft zien
opgroeien in deugd en eer. Enkele weken na
het overlijden van haar zoon heeft zij ons
verlaten voor een beter leven. Nu dragen
wij haar ten grave, met weemoed in het
hart maar ook met dankbaarheid omdat God
ons een zo goede moeder heeft geschonken.

Goede dochter en schoonzoon, hebt dank
voor al de jaren gedurende dewelke gij mij

hebt opgepast en verzorgd. Dierbare familie-
leden, bewaar mijn naam en mijn leven in
uw gedachtenis.

God, onze Vader, neem Uw dienares op in
uw gelukzaligheid.

De families VAN LAETHEM, DE CLERCQ,
GOSSE, WAEVYTENS,

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
deelneming in de rouw die hen treft.

Druk. Jos. De Vleeschouwer, Brakel




