Een stap is 't maar van wieg tot graf

voor ouden en voor jongen.

Geiukkig die dit leven af

zo God hun gaf den beteren weg ingongen.
G. Gezelle

GEDENK IN UW GEBEDEN
DE HEER

ALBERT GOSSEYE

echtgenoot van Mevrouw
JULIA DE PESSEMIER

geboren te Sint-Maria-Horebeke, op 29 januari
1916 en godvruchtig overleden te Brakel-Elst, op
3 mei 1982, gesterkt door de HH. Sakramenten.

*

De families GOSSEYE, DE PESSEMIER,
BOURDEAUD'HUY en CRUYPELINCK,

zijn zeer erkentelijk om uw blijken van
kristelijke deelneming en DANKEN U.

Begraf. Raoul, Markt, Brakel. €& (055) 42 24 49

De onverwachte dood van Albert heeft ons
pijnlijk verrast.

Een rustige christen is even stil in zijn zetel
ingeslapen. Zulk een leven is zulke dood voor
hem geworden. Van huize uit, midden een tal-
rijk gezin, ging hij als een tevreden man nij-
verig door het leven ook en vooral in eigen
familiebedrijf erbinnen en -buiten. Hij hield van
de puntjes op de i tot een ongeluk hem verrastte
met blijvende littekens. Een kerkgezinde man,
een geliefde echtgenoot, goede vader en brave
gebuur is ons voorbeeldig voorgegaan van dit
korte aardse naar 't blijvende hemelse leven.

De - rozenkrans rond zijn vingers gestrengeld
is niet louter een versiersel maar beeld van zijn
leven met zijn blijde, droeve en nu zijn glorie-
rijke geheimen. Heer, wil hem op voorspraak
van onze Meimoeder opnemen in uw Rijk en
kom ons bij in onze leegte en ons verdriet.

Beste echtgenoot, familielid, wij wensen U de
lieve vrede toe die de wereld ons niet geven
kan. Wij zijn dankbaar om uw toewijding en ge-
duldig optimisme. Schreiend nemen wij afscheid
van U maar toch fier en dankbaar om wat deze
voortreffeliike man betekend heeft voor velen.
Wij blijven U gedenken en voor U bidden sa-
men met familieleden en vrienden.

0. L. Vrouw van vrede, bid voor ons.




