Laat, Heer, uw dienaar in vrede rusten.

T

VROOM AANDENKEN AAN
DE HEER

Albert GOSSEYE

weduwnaar van Mevrouw
Rachelle - Gabriélle FLAMEE,

geboren te Nederbrakel op 16 juni 1895 en
godvruchtig in de Heer ontslapen in de
St.-Franciscuskliniek te Brakel-Opbrakel
op 8 april 1976,
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Zalig de mens die in geloof en in vriend-
schap met de Heer leeft en sterft, want voor
hem is het geluk bestemd, dat geen mens
zich kan voorstellen.

Voor deze eenvoudige man is dat Geluk
weggelegd. In de vele jaren van zijn aardse
leven heeft hij oprecht geloofd in de Heer,
ook wanneer het leven, volgens Gods wil hem
harde en moeilijke dagen bracht. Toen zijn
krachten afnamen, heeft hij zijn ziekte laten
zalven en zijn lijden verbonden met dat van
de Heer. Hij drukte hier zijn geloof uit in
de goddelijke vriendschap en bereidde =zich
voor op de eeuwige ontmoeting met de Vader,

die hem geleid had door het leven en hem
nu heeft binnengeleid in het Volle Leven.
Dankbaar zal hij nu in de hemel Pasen vie-
ren en de Genadigheid en Liefde van God
ervaren.

Laat dan, Heer, uw dienaar in vrede gaan
volgens uw Woord : want nu mogen zijn
ogen het heil aanschouwen, dat Gij bereid
hebt voor hen die U liefhebben.

De families GOSSEYE, FLAMEE, PIEYNS,
MATTHIIS,

danken U oprecht voor uw blijken van
deelneming in hun rouw.
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