T
VROOM AANDENKEN
aan de Heer

Albert, Oscar GOSSEYE

zoon van wijlen Jan-Baptist en
Mathilde Van Nieuwenhove,

geboren te Nederbrakel op

21 december 1898 en godvruchtig
in de Heer ontslapen in de
St.-Franciscuskliniek te Brakel-
Opbrakel op 5 april 1981,
voorzien van Kristus in Zijn

HH. Sakramenten en de Pauselijke
Zegen.

Gepensioneerd Mijnwerker.

Hemelse Vader, herinner U nu speci-
aal de naam van Albert, die geschre-
ven staat in de palm van Uw hand en
die uit ons midden is heengegaan. In
diep geloof heeft hij steeds voor U
geleefd. Zijn taak volbracht hij stil en
onopvallend.

Heer, denk aan het vele goede dat hij
voor zijn ouders en zijn familie gedaan

heeft, zichzelf wegcijferend om de an-
deren ten dienste te kunnen staan.

Met de kerk vragen wij U dat Gij hem
die op U steeds zijn betrouwen heeft
gesteld, nu mild zoudt belonen door
hem binnen te leiden in Uw eeuwig
geluk.

De families :
GOSSEYE-VAN NIEUWENHOVE,

danken U voor de blijken van kriste-
lijke deelneming.

Begrafenissen Amand Marroyen, Brakel.
Druk J. De Vieeschouwer-Hoste en zoon, Brakel




