1.

DANKBAAR AANDENKEN AAN
MEVROUW

Anna, Maria GOSSEYE
weduwe van de Heer Arthur VAN TWEMBEKE,
geboren te Nederbrakel op 3 oktober 1900 en

zacht thuis in de Heer ontslapen te Brakel
op 2 augustus 1988,

voorzien van de HH. Sakramenten der zieken.

Moeder is uit ons midden gegaan.

Een plaats is nu leeg.

Wij hebben dank kunnen zeggen

voor al het goede

dat we van haar mochten ondervinden.
Haar beeld staat nog scherp

in onze herinnering,

maar de wonde in ons hart

is nog lang niet geheeld.

Het leven gaat verder,

zonder haar,

maar je kunt toch niet nalaten

af en toe een traan weg te pinken
om dat verlies.

Dan wordt je stil van binnen

en je vraagt je af

of het leven niet gans anders zou zijn

als zij nog in ons midden was.
Heb dank, Heer, voor haar leven,
waarvan zovelen getuigen waren.
Laat haar leven

in het licht des aanschijns,
waar ook wij eens

met haar zullen verenigd zijn
in Uw eeuwige liefde.

De kinderen, kleinkinderen en familieleden

danken U van harte
voor uw blijken van deelneming
en gebed.

Namis : maandag 19 september om 19.30 u.

Rouwleiding Am. Marroyen, Brakel
Druk. Devleeschouwer-Hoste en zonen, Brakel




