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BID VOOR DE ZIELERUST VAN
Bertha, Maria GOSSEYE

echtgenote van Omer BOTTELDOORNE,

geboren te Nederbrakel op 2 augustus
1901 en godvruchtig overleden in de
kliniek St.-Franciscus te Brakel-Opbrakel
op 10 juli 1983, voorzien van Kristus in
Zijn HH. Sakramenten.

Een schrijnende pijn vervult ons hart bij
het verlies van onze geliefde moeder. Zij
was zo goed! Steeds in alles op de eerste
plaats bekommerd om het geluk van de an-
deren, schonk zij zich geheel en gans aan
haar echtgenoot, kinderen en kleinkinderen,
die zij leidde naar het voorbeeld van haar
edelmoedigheid.

Indien we dan met Kristus zijn gestorven,
geloven we dat wij ook met Hem =zullen
leven, want we weten dat Kristus, eenmaal
van de doden verrezen, niet meer sterft, de
dood heeft geen macht meer over Hem.

Wij weten tevens dat Hij die de Heer Je-
zus van de doden heeft opgewekt, ook ons
evenals Jezus ten leven zal wekken.

Getroost door deze blijde Boodschap, kun-
nen we bidden voor onze overledene :

« Heer, neem Uw dienares op, geef haar
vrede, rust en onvergankelijk geluk. Laat
haar met uw heerlijkheid verrijzen. Laat ons
allen eens met haar delen in het hemelse
geluk ».

H. Hart van Jezus, ons toekome Uw Rijk.

De families GOSSEYE, BOTTELDOORNE,
SPILEERS, DE BLEECKER,

danken U oprecht voor uw blijken van
deelneming in hun rouw.

Druk. De Vleeschouwer-Hoste en zn, Brakel




