In dankbare herinnering aan

DE HEER

Denis GOSSEYE

geboren te Lierville (Fr.) op 3 oktober 1946

en overleden te Ronse op 30 december 1996.

Onderwijzer Dr. O. Decrolyschool Ronse.

Catherine GOSSEYE,
Anthony GOSSEYE, zijn petekind;

Joseph en Odette GOSSEYE-DURAND,
zijn ouders;

zijn dochter;

en de aanverwante families,

danken U voor de blijken van medeleven.

Zijn sterk rechtvaardigheidsgevoel
en de eenvoudige bereidheid

om aan anderen een plezier te doen,
zijn gevoeligheid en oprechtheid
om alles weer goed te maken,

zijn gezond verstand en

zijn grote liefde

voor zijn werk als onderwijzer.

Liefste Pa, Parrain, Cher fils, Broere,

Wij hebben geen afscheid kunnen nemen
van elkaar. Je ging zo plots en veel te vroeg.
Het doet zo’n pijn, het maakt ons verdriet zo
scherp.

Wij hopen dat je nu tot rust komt en dat je
over ons zult waken tot wij elkaar terug zien.

Dans ton ceeur tu as toujours gardé une
grande place pour ton pays natal et ta famille
que tu y a laissée.

Repose en paix, Denis, on pense a toi.

Uitvaartverzorging Devos. Ronse.
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