Geloofd zij Jezus Kristus. Amen.

T

BID VOOR DE ZIEL
van de Heer

Florent GOS SEYE

zoon van wijlen
Ludovicus en Marie CARLIER,

geboren te Nederbrakel op 7 oktober 1908
en godvruchtig overleden te Brakel
op 25 augustus 1972,
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Gepensioneerd Mijnwerker
Lid van de Mijnwerkers-Brancardiers

Hier hebben wij geen blijvende woonplaats,
maar zoeken er een in de toekomst, de he-
mel. De dood die het einde is van ons aards
bestaan, is meteen ook het begin van ons
eeuwig leven.

In dit aardse leven wordt ons geluk ver-
mengd met veel bitterheden, opdat wij gelou-
terd door het lijden met meer ijver het eeu-
wig geluk zouden betrachten. Zalig zijn zij
dan ook die de beproevingen van dit leven
met kristelijke gelatenheid verdragen, want
zij zullen de kroon der gelukzalige eeuwigheid
ontvangen.

Mocht nu ook onze duurbare overledene die
vreugde kennen in ruil voor het lijden dat
hij jarenlang te dragen kreeg en dat hij ook
zeer verduldig gedragen heeft. Bidden wij
daarom tot God dat Hij zich in Zijn barm-
hartigheid over onze duurbare overledene ont-
;erme en hem opneme in het hemels Vader-
uis.

Mijn dierbare broers, zuster en familie, ik
dank U voor uw oprechte genegenheid en
voor uw liefdevolle zorgen. Bidt nu opdat God
mij genadig weze.

Beste vrienden en geburen, U ook wil ik
allen danken en nu dat ik van U allen ben
heengegaan, denkt nog eens aan mij in een
vroom gebed.

Heer Jezus, geef hem de eeuwige rust.

De families GOSSEYE, CARLIER,
DE TEMMERMAN, FLAMANT,

danken U voor de blijken van kristelijke
deelneming.

Druk. Jos. De Vleeschouwer, Brakel




