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BID VOOR DE ZIEL VAN
MEVROUW

Germaine GOSSEYE

echtgenote van Mijnheer
André DE ROOVER

geboren te Grotenberge op 1 april 1919 en

overleden in de St Elisabeth kliniek te Zottegem

op 24 oktober 1972 gesterkt met de Sacramenten
van de zieken.

Onwillekeurig denken wij bij dit overlijden
terug aan de vergankelijkheid van ons aardse
leven.

Het afsterven van deze overledene treft ons
zwaar. Zo ineens, wie had het durven vermoeden?

Zij heeft onder ons geleefd als een minzame
en goede moeder, als een liefdevollle en trouwe
echtgenote. Haar heengaan brengt een grote
leemte.

Haar leven was schoon omdat het eenvoudig
en oprecht was. Haar leven was rijk aan ver-
diensten omdat het zich in zelf-vergeten weg-
schonk uit liefde voor de evenmens.

Wij bidden God dat hij onze goede moeder
moge aanvaarden in de hemelse vrede.

—

Beminde echtgenoot, kinderen en kleinkind,
beste broer en familie, heb dank voor de liefde
die ik in uw midden mocht ondervinden.

Tot weerziens bij de Heer. Blijf mij geden-
ken in uw gebeden.

Heer André DE ROOVER haar echtgenoot
Heer en mevrouw Rafaél DE TANDT - DE ROO-
VER en zoon Filip
Mejuffrouw Annie DE ROOVER en verloofde
Heer Luc BEERENS
haar kinderen en kleinkind
De families GOSSEYE, DE ROOVER, SCHOT-
SAERT en SNOECK.

danken voor uw gebeden
en blijken van deelneming.
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