Oktober...

Kille dood dic 't lichaam kluistert,
dat, moegewrochten, weerloos rust,
wijl droombedrog het licht verduistert,
herinnering de ziele sust.

TER NAGEDACHTENIS AAN
DE HEER

Hubert GOSSEYE

echtgenoot van Simonne DE PESSEMIER,
geboren te Nederbrakel op 29 oktober 1928
en overleden te Ronse op 24 oktober 1996,
gesterkt door het sacrament van de ziekenzalving.

De afgestorvene was een eenvoudig man,

wat stil en teruggetrokken.

Voor zijn medewerkers en collega,s was hij een
graag geziene vriend. Zijn jarenlange ervaring,
zijn stiptheid en zijn vlijt hadden hem een
gewaardeerde achting bezorgd.

Voor het oog van de mensen is een leven kort.
Dagelijkse arbeid siert een mens,

en liefde van man tot vrouw is een draad

die het leven spankracht geeft.

Zo gaat deze mens naar zijn laatste rustplaats.
Zijn vergankelijke lichaam vertrouwen we toe aan
de aarde waarop hij geleefd en gewerkt heeft.
In gebed verenigd is onze vraag :

«Heer, geef hem de eeuwige rust.»

Dierbare echtgenote,

het afscheid is plots gekomen.

Heb dank voor uw goedheid en
genegenheid. De pijn van dit afscheid
zal de Heer omzetten in gebed tot
verlossing.

Verlies de moed niet.

Eens zien we elkaar weer.

Goede vrienden, vergeet mij niet in uw
gebed.

Heer Jezus, ontferm U over ons.

Simonne DE PESSEMIER en de familie
danken u om de blijken van medeleven.

Namis : vrijdag 29 november 1996 om 18.30 u.
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