Zalig- de doden die in de Heer gestorven zijn.

+

GEDENK IN UW GEBEDEN DE ZIEL
van Mevrouw

MARIA - CELINA GOSSEYE

weduwe van de Heer
AMEDEE VAN HUFFEL

geboren te St.-Kornelis-Horebeke op 17 november

1886 en godvruchtig overleden te Opbrakel op 4

november 1970, gesterkt door de Genademiddelen
van Onze Moeder de H. Kerk.

Lid van de godvruchtige genootschappen der parochie.

Gerust mocht onze dierbare van ons heengaan.
Zij had de zware taak van vrouw en moeder van
een groot gezin naar best vermogen vervuld. Zij
heeft haar kinderen opgevoed in geest van werk-
zaamheid en diep geloof. Geen ogenblik heeft zij
voor zichzelf geleefd. Bewust van eigen zwakheid
was zij een steun voor haar kinderen. Gerijpt door
tegenslagen en eigen leed, waarmee ieder men-
senleven doorweven is, kon zij de anderen door
haar wijze raad opbeuren en bemoedigen. Zij
vond daartoe de kracht in haar kinderlijk gebed
en haar groot vertrouwen in de Heer. Over de
diepe smart van deze scheiding heen, danken wij
de Heer voor al het goede dat Hij ons, langs moe-
der om, heeft meegegeven.

Geliefde kinderen, klein- en achterkleinkinderen,
ik was toch nog zo graag bij u gebleven. Ik
dank u voor uw liefde en genegenheid. Vergeet
mij niet in uw gebeden. Zo blijven wij met vader
en de andere kinderen nog inniger verenigd in
de Heer.

Familieleden en vrienden, ik blijf u dankbaar
voor wat gij voor mij hebt betekend. Bidt voor
mij.

"'Wil dan uw leven in de lijn

van moeders leven richten

en blijft u aan de stille schijn

van hare deugden stichten’’. L. Reypens

De Heer en Mevrouw Jozef CANTAERT-
VAN HUFFEL, kinderen en kleinkinderen,

De Heer Albert VAN HUFFEL-tGAUQUIER
en kinderen,

De Heer en Mevrouw Henri DE VOS-VAN HUFFEL,
kinderen en kleinkinderen,

De Heer en Mevrouw Remi VAN HUFFEL-
VAN DER BRUGGEN, kinderen en kleinkin-
deren,

De Heer en Mevrouw René VAN HUFFEL-
HEMMERECHTS en kinderen,

De Heer Hilloné VAN HUFFEL,

De families GOSSEYE, VAN HUFFEL, HOURIE en
DE RUYVER.

danken U zeer oprecht voor de blijken van
genegenheid en deelneming in hun rouw en
vooral voor uw vroom gebed.




