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DIT WEZE EEN VROOM AANDENKEN
AAN MEVROUW

Pharailde GO SSEYVYE

weduwe van de
Heer August BLONDELLE,

geboren te Nederbrakel op 1 september
1896 en godvruchtig in de Heer ont-
slapen in de Sint-Franciscuskliniek
te Brakel op 1 april 1974.

Voorzien van de HH. Sakramenten der
zieken en de Pauselijke Zegen.

De droefheid die ons overvalt bij het af-
sterven van onze lieve moeder gaat gepaard
met de zoete hoop haar weer te zien in de
glorie die ze zozeer verdiende.

Moeder zelf heeft ons geleerd het hoofd
rechtop te houden. Haar leven lang heeft zij
haar gezin met vaste hand en met liefde ge-
leid. Kranig en optimistisch kon zij iedereen
moed inspreken en ging zij allen voor met
haar lichtend voorbeeld.

Zij was diep gelovig en straalde dit geloof
uit. Zij was de spil van een liefdevolle ver-
standhouding tussen vrienden, familieleden en
buren. Oude christelijke tradities hield zij in
ere. Met een tikje fierheid maar ook met

bekommering volgde zij op de voet al het
nieuws dat overkwam van haar kleindochter-
missiezuster uit Afrika en door haar gebed en
morele steun hielp zij het missiewerk van de
Kerk.

Beste moeder, ieder christelijk gezin is een
kleine gemeenschap waar Christus leeft door
de liefde die er heerst. Wij zijn altijd ver-
bonden met u. Het voorbeeld van uw moed,
levensblijheid en goedheid kunnen wij nimmer
vergeten. Over de grenzen van de dood heen
houden wij u bij de hand als de moeder van
ons gezin.

Wij vragen God dat Hij u een schone plaats
van verkwikking en rust geve in de hemel.

De families GOSSEYE, BLONDELLE, VAN
NIEUWENHOVE, DE LANGE, DE PESSEMIER,
COESSENS,

danken U voor de blijken van deelneming.

Druk. Jos De Vieeschouwer-Hoste, Brakel




