Geloofd zij Jezus Kristus.

BID VOOR DE ZIELERUST VAN
de Heer

RICHARD GOSSEYE

echtgenoot van Mevrouw
Maria-Florentia POLLEZ,

geboren te Nederbrakel op 31 oktober 1894
en godvruchtig in de Heer ontslapen in
de Sint-Franciscuskliniek te Brakel op
25 april 1973,

voorzien van de HH. Sakramenten der
zieken en de Pauselijke Zegen.

Oudstrijder - Vuurkruiser 1914-1918.

Wat is het leven hier op aarde ? Komen
en gaan! De aardse reis is vlug voorbij, de
gezondheid is maar een ijdel woord, het le-
ven een droom. Wees daarom bereid, want
op een uur dat gij niet weet, zal de Men-
senzoon komen. Zalig de dienaar, die de
Heer bij Zijn komst wakende zal vinden. Tot
hem zal de Heer zeggen : « Goede en trouwe
dienaar, treed binnen in de vreugde van uw
Heer ».

Voor onze duurbare overledene is de Heer
gekomen in de dagen dat wij met de kerk
het Verrijzenisfeest vieren van onze Verlosser

Jezus Kristus. Bidden wij dan ook tot de
Verrezen Heer dat het heengaan van onze
duurbare overledene Richard niet het einde
zou zijn, maar het begin van het nieuwe le-
ven tot in eeuwigheid bij de Vader.

Heer, treed niet in het gericht met uw
dienaar, want geen mens is gerechtvaardigd
als Gij hem niet de schuld vergeeft. Wees
een genadig rechter voor hem die door zijn
doopsel het zegel draagt van de H. Drie-een-
heid. Moge het gebed van deze gelovige ge-
meenschap bij U ten beste spreken tot loon
en vergeving.

Dierbare echtgenote, kinderen, kleinkinde-
ren en achterkleinkinderen, ik dank U voor
uw genegenheid en uw liefde. Bidt tot God
dat Hij mij genadig weze en dat Hij U steu-
ne. Beste familie, vrienden en geburen, ook
U dank ik en denkt ook gij nog eens aan
mij in een vroom gebed.

Heer Jezus, geef hem de eeuwige rust.

De families GOSSEYE, POLLEZ,
VAN NIEUWENHOVE, VAN TRIMPONT,

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
kristelijke deel i en dank u.

Druk. Jos. De Vleeschouwer, Brakel.




