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Blijvend aandenken aan
MEVROUW
Arlette GOUWY

echtgenote van de Heer
Rutger ROSIER

Geboren te Zelzate op 27 juni 1936 en
godvruchtig overleden in het

O. L. Vrouwziekenhuis te
Geraardsbergen op 2 mei 1996.

Zingen wou ik van het leven
omdat dit is het levensavontuur.

Zingen wou ik van het leven,
als van een heerlijk lange feest,
dat ik steeds wil herbeleven,
hoe dom, of dwaas,

het ook mag zijn geweest.

Mijn lied wou zijn,

een lofzang aan het leven,
aan elke morgen,

aan gister en vandaag.

Want leven wou ik,
in daden, en in streven,
tot aan mijn laatst,
ontroering en gedacht.

Leven wou ik,

tot in mijn oude knoken,
tot aan mijn laatste,
laatste ademtocht.

En eender waar,
men eens mijn as zal strooien,
of eender waar,
vergaan zal in de aard,
die zal ik nog;
met d’aarde blijven leven,
tot ik met haar,
eens zal in ‘t niet vergaan.
Karel Rosier

De families GOUWY - ROSIER
VEREECKE - PHILIPS
danken U voor uw blijken van medeleven.
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