Bid voor de zielerust
van

FLOR. GRAMMENS

geboren te Bellem, 13 april 1899

overleden te Deinze, 28 maart 1985

DE MAN DER DAAD

A
VVK IK DIEN!
\'}

Ik heb mijn God en mijn Volk uit al
mijn krachten steeds onbaatzuchtig
gediend.

Door gedurfde akties en topzware offers,
met resultaten, in dienst van de Vlaamse
ontvoogding en de Nederlandse integratie,
trachtte ik allen te bezielen die
Vlaanderen minnen.

Ik dank en loof allen die medewerkten en
steunden en mij aldus in die volksstrijd
ter zijde stonden.

Moge God genadig zijn en mij het eeuwig
loon der dappere getrouwen schenken.

Flor. Grammens
Onze Vader ...

HIJ RUSTE IN VREDE.




