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Zalig aandenken aan
de Heer

Alfons, André GROENEZ

echtgenoot van Mevrouw
Alberta DE POTTER

geboren te Mater op 29 oktober 1912 en
godvruchtig overleden te Gent op 14 april
1975, bediend met de H.H. Sakramenten
der zieken.
Lid van de Confrerie van de H. Amelberga.
Lid van de Bond van het H. Hart.
Oudstrijder van de Oorlog 1940 - 1945,

God, geef uw heerlijkheid aan André. Zijn
leven was getekend door zijn kristelijk
geloof. Wij weten dat hij niet tevergeefs
geleefd heeft. Wij verenigen ons nu in
geloof met U en hem. Aan dit geloof heeft
hij vastgehouden tot het einde toe.

Wij danken U Heer om dit leven dat hij
ons voorgeleefd heeft, om al het goede en
schone dat we bij hem mochten ervaren.
We nemen een voorbeeld aan zijn goed-
heid, zijn werklust, zijn levensoptimisme
en jovialiteit, zijn verknochte trouw aan
Christus en Zijn Kerk.

Moge hij nu over de grens van de dood
leven met de verrezen Heer en met allen
die hem dierbaar waren.

Dierbare echtgenote en kinderen, ik dank
U voor de gelukkige jaren die ik bij U
mocht doorbrengen. God lone U voor uw
talloze zorgen.

Beste familieleden en vrienden, ik dank
U voor de genegenheid die ik altijd bij U
mocht ondervinden. Blijft eensgezind en
bid voor mij.

H. Amelberga, bid voor ons.

Mw A. GROENEZ - DE POTTER Alberta,
zijn echtgenote ;
De Heer Aimé GROENEZ en verloofde,
De Heer Maurice GROENEZ en verloofde,
zijn kinderen ;
De families GROENEZ, DE POTTER,
BROWAEYS en DE WOLF,

danken voor de blijken van deelneming
in rouw en gebeden.

Druk Van Herzele - Oudenaarde-Eine




