Gij hebt, o Heer, in deze beproeving ons hart diep
gewond, doch wij onderwerpen ons, omdat wij weten
dat Gij die slaat onze Vader zijt.

BID VOOR DE ZIEL
VAN MIINHEER

HENRI GUILLEMAERE,

echtgenoot van Mevrouw

OCTAVIE DE BRUYCKER.

geboren te Qosterzele, op 3 mei 1911
en er overleden op 2 juli 1968,

voorzien van het H. Oliesel “in extremis”.

OUD-STRIJDER 1940 - 1945.

O Heer, waarom hem zo' vroegtijdig ontrukt aan de
liefde van zijn echtgenote, aan de genegenheid van
zijn kinderen ? Gods oordelen kan niemand doorgron-
den en zijn wegen kan niemand, naspeuren: daarom
buigen wij het hoofd en vol eerbied zeggen wij: niet
mijn wil, maar de Uwe geschied, o miin God.

Onze duurbare overledene was een eenvoudig, recht-

schapen en goedhartig man, ijverig en werkzaam voor

het welzijn van zijn gezin, minzaam en bliimoedig in
zijn omgang met anderen, rechtzinnig en trouw in de
dienst van God. De edele gevoelens van ziin bart ver-
schaften hem eenieders achting, zo hebben wij hem
gekend, zo werd hij door iedereen bemind.

Mijn lieve echtgenote, zonder afscheid ben ik heen-
gegaan om niet meer thuis te keren. Wat bittere smart
moet uw hart getroffen hebben bij 't wrede nieuws.
Zoek troost bij God, in het gebed vinden wij elkander

weer. Heb dank voor uw liefde ; in onze kinderen blijf
ik bij u voortleven en u beminnen. Bii God waak en
bid ik voor U.

Geliefde kinderen, hebt dank voor uw genegenbeid.
Draagt nu al uw liefde voor mij over op uw moeder.
Troost u in de gedachte dat vader bij God het opperste
en eeuwig geluk geniet.

Familieleden en vrienden, bidt voor mij.

H. Hart van Jezus, op U stel ik mijn vertrouwen.
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Mevrouw Henri GUILLEMAERE,

geboren Octavie DE BRUYCKER ;
Mijnheer en Mevrouw Dani¢l STEVENS-
GUILLEMAERE en dochter ;
Mejuffer Annie GUILLEMAERE ;
Mejuffer Nelly GUILLEMAERE ;
Mijnheer Maurice GUILLEMAERE :
Mejuffer Bernice GUILLEMAERE ;

De familie GUILLEMAERE ;

De familie DE BRUYCKER ;

De familie SCHIETTCATTE ;
De familie BROECKAERT,

gevoelig voor uw bliik van deelneming in
hun rouw, betuigen U hun innige dank.




