.l.

Teder afscheid hier op aarde
is alleen een afspraak voor de eeuwigheid.

Dankbaar aandenken aan
De Heer

Willy GUS

echtgenoot van Denise Delahaye,

geboren te Anderlecht op 14 mei 1939
en overleden in het Erasmusziekenhuis
te Anderlecht op 17 mei 1989, begeleid
door het sacrament van de stervenden.

Ogen zijn dichtgegaan om het eeuwige
Licht te aanschouwen. Stilte is de toegang
geworden tot het mysterie van Gods Vader-
lijke genegenheid. In uw goedheid Heer,
bevelen wij alles wat ons zo innig dierbaar
is geweest, als het stille leven van deze
mens.

Vreugde en smart doorkruisen het leven.
Gelovig realistisch wist hij beide tot juiste
verhoudingen te herleiden.

De minste schoonheid in en bij mensen en
dingen waardeerde hij, omdat hij wist dat

alle goedheid en schoonheid afstraling is
van de goedheid en de liefde van God.
Dierbare echtgenote die mij in alles steeds
trouw terzijde hebt gestaan, moge gij de
kracht ontvangen die gij nu bij dit plots
heengaan zult nodig hebben. Gedenk onze
genegenheid en liefde, dat zal uw troost
zijn.

Mijn beminde dochter, gij weet hoe gaarne
ik bij u was. Ik dank u om uw genegenheid.
Blijf moeder steunen, en eer mijn ge-
dachtenis voor te leven zoals ik het u heb
voorgeleefd. Bid voor mij.

De families
GIJS, SCHOREELS,
DELAHAYE, DEGAILLIER, danken U.

Namis : zaterdag 9 september 1989 om 18 u.

Rouwleiding bvba RAOUL, Brakel
Drukk. Devleeschouwer en zonen, Brakel
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