Gelukkig zijn ze allen,

die, hemelwaarts genood

in Vaders handen vallen

en leven.. na de dood. G G.

T.

Dankbaar aandenken aan
MEJUFFROUW

CLEMENCE GIJSELINCK

geboren te Opbrakel op 15 mei 1893 en kristelijk

overleden in de St.-Franciscuskliniek te Opbrakel

op 22 augustus 1981, gesterkt door Christus in Zijn
H. Sacramenten en de Pauselijke Zegen.

Lid van de Bond van Gepensioneerden - Opbrakel.

De dagen rond half-Oogst duiden op een hoogte-
punt en een keer-punt van de zomer. De volksmond
zegt: , de velden geschoren, de winter geboren.”
Zois Clemence in de tekenen van alle vergankelijk
leven, de oogst gaan binnenhalen van een onvergan-
kelijke hoop en geluk in Gods heerlijkheid.

Zo zien wij met eerbied en dankbaarheid terug op
het schone, vrome en kristelijk leven, zo rijk gevuld
in stille dienstbaarheid, zo eenvoudig en minzaam in
onverpoosde werkzaamheid. Zij is door het leven
gegaan, korrekt en onvervaard, in eer en deugd
volgens haar stam en geloof in haar handel en
wandel. Zij had een troostend woord en opbeurend
gebaar voor mensen met zorgen, een zonnige glim-
lach in haar zorg en werk.

Haar lang leven was altijd bezield dooreen vroom en
diep geloof in God en Zijn hemelse Moeder,de grond
van haar kristene roeping en levenstaak. Zij was de
steun en een weldoende hulp voor haar familie en
veel van haar medemensen. De oude dag, haar
eenzaamheid en het afsterven van haar broer
Richard, alles aanvaarde zij stil en gelaten, als
komende uit Gods Vaderhand, Zo is zij rustig en
vreedzaam, rijk aan dagen en verdiensten, van ons

heengegaan en nu voor eeuwig in Gods rust en
lietde geborgen.

Beste familieleden, en U mijn ingoede Julia, die mij
jaren lang in uw druk midden en problemen met een
bewonderenswaardige goedheid en geduld hebt ge-
holpen, verzorgd en getroost, ik kan het U nooit
vergelden en ervoor danken. Aan het gastmaal van
de Verrezen Heer hoop ik met U verbonden te blijven
lr;lgebed en Eucharistie. God zegene en beware U
allen.

NAMIS : op zondag 6 september te 10 uur in de
St.-Martinuskerk te Opbrakel.

De families GIJSELINCK en NOTERMAN
danken U voor de blijken van deelneming.

Drukk. L. De Ruyver - Brakel




