DANKBAAR AANDENKEN AAN
DE HEER

Frans GIJSELINCK

weduwnaar van Mevrouw Paula MARROYEN,

geboren te Nederbrakel op 5 februari 1912
en godvruchtig in de Heer ontslapen te
Halle op 3 december 1989,

voorzien van de HH. Sakramenten.

Ridder in de Kroonorde.

Oudstrijder 1940 - 1945.

In de donkerste maand van het jaar wordt
in ons de verwachting gewekt naar het
nieuwe licht, dat wij aanzien als Jezus. Hij
die gekomen is om de mens die in duister-
nis verkeert te brengen tot het eeuwig licht :
Hij zelf.

De hoop en de verwachting die onze over-
ledene had, om opnieuw dat licht te vieren,
is nu met deze verwachting afgereisd naar
de overkant waar hij voortdurend aanwezig
mag zijn in het eeuwig Goddelijk Licht.
Zoals de tijden en seizoenen zich afwisselen
van donker naar licht, zo wisselt ook het
leven van elke mens van vreugde naar pijn.
Onze overledene was ook niet gespaard ge-
bleven van donker en licht. Vrij vroeg was

zijn leven overschaduwd door het heengaan
van zijn echtgenote. Door de hoop en de
verwachting dat na duisternis ook het licht
kan komen, heeft hij deze last gedragen.
Moedig de strijd aangebonden om door zijn
werkkracht, zijn eenvoud en zijn liefde voor
anderen te werken aan een wereld waar
liefde en genegenheid het eerste en het
laatste woord zijn.

Voor allen die mij zeer geliefd waren, zal
mijn afscheid een pijnlijke ervaring zijn.
Hou mijn beeld in herinnering, waardoor de-
ze droefheid verzacht wordt als wij allen
in liefde en genegenheid aan elkaar terug-
denken. Dank voor alle goede zorgen en
blijken van uw zeer dichte nabijheid, die
ook ons zal blijven verbinden over de dood
heen, waar Gods eeuwig licht schijnt.

De families

GIJSELINCK, MARROYEN,
MEGANCK, GABRIELS,

danken U.

Namis : vrijdag 29 december om 19.30 u.

Rouwleiding Am. Marroyen, Brakel
Drukk. Devleeschouwer en zonen, Brakel




