Heer in uwe handen beveel ik mij aan.

t
ZALIG AANDENKEN AAN

Josephine GIJSELINCK
weduwe van de Heer
LEOPOLD CORYN

geboren te Mater, op 11 augustus 1886 en er
godvruchtig overleden op 22 juni 1971, bediend
met de H. Sakramenten der Zieken.
Ze was lid van de Confrerie van de H.
Amelberga.

Weer staan kinderen en kleinkinderen rond
het graf van een zo goede, wijze en kristelijke
moeder tot afscheid op deze wereld, maar
hoopvol op de Goede God haar terug te mo-
gen zien in het eeuwig leven en Hem dankend
hun goede moeder zolang te hebben mogen
bewaren.

Lieve kinderen en kleinkinderen, zuster,
schoonbroer en schoonzusters, famillie en
vrienden hebt dank voor uwe genegenheid en
zorgen om mij. Blijft elkander genegen en
behulpzaam God zegene en lone er U om.
Ook U Eerw. Zusters en verpleegsters dank
ik voor uwe goede verzorging en troost.

H. Amelberga, bid voor ons.

De Heer en Mevr. Albert CORYN-FLAMANG,

De Heer en Mevrouw Henri CAMBIE-CORYN,

De Heer en Mevr. Jozef CORYN-REYNAERT,

haar kinderen ;

De Heer Herman CORYN,

De Heer en Mevrouw Guido DE VLEESCHAU-
WER-CAMBIE,

Mejuffer Jeanine CAMBIE, haar kleinkinderen ;

De families GIJSELINCK, CORYN, PETIT en
LEYMAN,

danken voor de blijken van deelneming in

rouw en gebeden.
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