« lk ben de Verrijzenis en het Leven : Wie
in Mij gelooft zal leven, ook al is hij ge-
storven ». (Joh.)

1.

HEER LAAT DELEN IN UW PAASMYSTERIE
EN BIDDEN WIJ IN DEZE
EUCHARISTIEVIERING VOOR MEVROUW

Maria - Clemence Gijselinck

weduwe van de Heer
REMI DE CUBBER,

geboren te Schorisse op 23 november 1895
en kristelijk overleden te Brakel
Sint-Maarten op 11 april 1972, voorzien
van de HH. Sakramenten der zieken en
de Pauselijke Zegen.

In een gezegende ouderdom en na een
langdurige ziekte, is ons moeder zo plots
naar de hemel gegaan, juist bij een laatste
bezoek van haar zoon Michel. Het is alsof
O.L. Heer zelf haast had om haar niet te
doen lijden bij het afscheid van haar dier-
baren.

En toch was ze bereid als niet één, die
goede moeder! Maanden vooruit had ze met
kristelijke overgave de HH. Sakramenten ont-

vangen en enkele dagen terug haar paaskom-

munie. Ze durfde het zelf te zeggen « We
worden oud en moeten gereed zijn als O.L.
Heer komt ». Gelukkig zulke mensen die in
de Heer sterven. Moge God ze erkennen als
één van de zijnen en binnenleiden in Zijn
huis van licht, vrede en vreugde, de voltooi-
ing van het Paasmysterie.

De dierbare afgestorvene is een treffend
voorbeeld geweest van een kristen vrouw en
moeder, de steun van haar echtgenoot en de
troost van haar kinderen. Werkzaam, vol ijver
en zorg heeft ze de weg getoond langs het
stille maar verheven lichtbaken van haar toe-
gewijd persoonlijk en door-kristelijk leven.
Met open gelaat mocht ze ten hemel blikken
en bidden « Heer, in de eenvoud van mijn
hart, heb ik U oprecht bemind en trouw
gediend, open nu de poort van het eeuwig
leven ».

Wij danken God, dat hij ons zulk een
goede moeder gaf en we ze zolang hebben
mogen eren, teder beminnen en haar de beste
zorgen hebben mogen toedienen.

Moge zij nu vader gaan vervoegen in Gods
heerlijkheid.

Heer geef haar en ook eenmaal ons de
eeuwige vreugde in Uw Vaderhuis.

De families GIJSELINCK, WASTEELS,
DE CUBBER, DUBOIS,

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.

Uitg. S. Gijselinck, Opbrakel




