Opdat hij dele in het verheerlijkte leven dat
de Heer bereid heeft voor zijn getrouwen

BID VOOR DE HEER
RICHARD GIJSELINCK

geboren te Opbrakel, op 18 december 1889
en kristelijk overleden te Brakel,
op 15 mei 1972.
Gesterkt door Kristus in zijn Sakramenten
en de pauselijke zegen.

De duurbare overledene heeft onder ons ge-
leefd als een voorbeeld van werkzaamheid in
Gods schone natuur, van de vroege morgen
tot de late avond, heeft hij hard en zwaar werk
verricht : heerlijk als de vruchten, die op zijn
veld groeiden, eenvoudig en levenslustig als
de zang der vogelen, die elke dag opnieuw
een zelfde levenslied in Gods schepping uit-
galmen, hij hield van zijn gefokte dieren, die
zijn stem herkenden, trouw als een open blik,
die uit zijn zachte ogen ons toekeek. Hij heeft
nooit iemand een stroo in de weg gelegd. Hij
mocht er fier op gaan dat hij door zijn werk
en goede diensten de genegenheid en vriend-
schap verwierf van allen met wie hij omging.

Zijn ganse leven heeft in stille en trouwe
dienst gestaan van achtbare familie, zijn erf
en vrienden en aan allen laat hij een stichtend
voorbeeld na van vrome en trouwe godsdienst-
zin. Moge de Heer hem nu als zijn getrouwe
dienaar begroeten en hem loon geven naar
zijn werken in het eeuwig leven.

Beminde broers en zusters, familieleden, ik
dank U allen, voor alle genegenheid, waarde-
ring en echte familiegeest, die ons altijd be-
zielde in alles. Moge de goede God ons eens
voor altijd verenigen in het Vaderhuis.

De families GIJSELINCK en NOTERMAN,

danken voor de blijken van deelneming
en gebeden.
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