LEVEN IS...

zijn met de anderen, de anderen beminnen,
zich niet opsluiten, openstaan, helpen, delen:
geven en ontvangen.

+

Heer, geef vrede en rust aan
ALBERT GYSELINCK
htg van Ghislai MORNIE,

geboren te Opbrakel op 6 juli 1924 en er
godvruchtig overleden in de St.-Franciscuskliniek
op 3 juni 1983,

voorzien van de HH. Sakramenten der zieken en
de Pauselijke Zegen.

Albert, in deze eenvoudige woorden vinden
wij uw beeltenis terug zoals ze in ons aller hart
gedrukt zal blijven.

Gans uw leven stond bovendien in het teken
van enkele bekende Vlaamse spreuken. « De mor-
gendstond heeft goud in de mond ». Door nie-
mand moest U gewekt worden, steeds was U
vroeg uit de veren om uw harde dagtaak te ver-
vullen of om uw medemensen op een onvoor-
waardelijke en onbaatzuchtige wijze te helpen.

En onmiddellijk herinnert U ons hier aan nog
twee andere mooie spreuken. « Rust roest» en
« Arbeid adelt ». We hebben U altijd gekend als
een dappere, noeste werker die immer paraat
stond om met de glimlach op een onvermoei-
bare wijze, dag en nacht in de bres te sprin-
gen.

Niemand heeft tevergeefs een beroep gedaan
op uw onuitputbare krachten. Rusten was inder-
daad niet in uw woordenschat opgenomen. Op
de hoogste stelling of in de diepste put, on-
vervaard trok U ten aanval en overal hebt U
prachtig werk geleverd.

Helaas, aan uw koen optreden en aan uw hard
zwoegen werd plotseling een einde gesteld door

een fatale ziekte die uw gezondheid kwam on-
dermijnen.

En hier Albert hebt U nogmaals ieders bewon-
dering afgedwongen. Inderdaad, op geen enkel
ogenblik tijdens die periode van lijden, pijn en
smart, hebt U geweeklaagd. Integendeel als een
uitzonderlijk moedig man hebt U uw kruis ge-
dragen tot het bittere einde.

Daarom mogen wij besluiten, Albert, en dit
beeld zal ons steeds aan U herinneren : gij had
de grote gave om altijd te geven en te delen
en wein'g voor je zelf te houden. Gij moest
geen grote woorden gebruiken om een fijn, jo-
viaal en vooral eerlijk mens te zijn met een
gouden hart.

Beminde echtgenote, ik dank U voor uw lief-
devolle en kommervolle zorgen waarmede U mij
omringd hebt, vooral in die laatste en meest
bange maanden. Treur niet om mijn heengaan
maar wees moedig en verzorg uw gezondheid,
opdat gij van het leven nog zoudt kunnen ge-
nieten, zoals ik het steeds heb willen doen,
want elke nieuwe dag is een uitnodiging om ge-
lukkig te zijn.

Beste Martine, ik wens ook U een meer voor-
spoedige gezondheid en vraag U dat U in de
mate van het mogelijke uw mama zult helpen.

Goede familie en vrienden, ik dank U allen
voor uw spontane en tedere bijstand en mag ik
U vragen mijn gezin en in 'tbijzonder mijn
Leine bij te staan in de nabije toekomst, op
die manier zult gij mijn levenswens vervullen.

De families :

GYSELINCK, MORNIE,
HUBEAU, HUBO,

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken
van kristelijke deelneming en danken U.

Namis : 26 juni om 10 uur.

Druk. De Vleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel




