Roem niet op de dag van morgen, want
gij weet niet wat de dag van morgen U
brengen zal.

DUURBAAR AANDENKEN AAN

DE HEER

Norbert GYSELINCK

echtgenoot van IRENE DE NORRE

geboren te Opbrakel op 7 mei 1927 en
godvruchtig overleden te Zottegem, op
15 november 1981, voorzien van de H.
Sakramenten der Zieken.

God is liefde, God is Vader, enkel in
het licht van dit mysterie kunnen wij be-
grijpen dat het leven hard en schoon kan
zijn.

We hebben hem leren kennen en waar-
deren, want vele gaven had de Heer hem
meegegeven.

Beminde echtgenote en dochter, uw ge-
negenheid is voor mij in dit leven een
vreugd en een steun geweest. Mijn heen-
gaan moet U wel bijzonder diep treffen.

Zoek sterkte in de Hoop van het eeuwige
leven waarin ik nu ben overgegaan en
vanwaar ik met dezelfde liefde als hier
op aarde mij met U verenigd zal voelen.

Dierbare familieleden, werkmakkers, vrien-
den en kennissen, laten we moedig blijven
in de beproevingen en geloven dat de
Vader in de hemel alles ten goede komt.

Innig getroost door uw blijken van deel-

neming en door uw gebed, danken U.
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