Vader, in Uw handen beveel ik mijn geest.
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BID VOOR DE ZIEL VAN
DE HEER

Gaston, Omer GYSELS
Ere-onderwijzer
weduwnaar van Mevrouw Clara DE GEETER

geboren te Sint-Lievens-Houtem op 7 septem-
ber 1903 en godvruchtig overleden te Zottegem
op 13 april 1979,
gesterkt door de Sakramenten der zieken en
de Pauselijke Zegen.

Zeer zacht heeft de dierbare overledene
het tijdelijke leven gewisseld met het eeu-
wige. In volle onderwerping aan Gods schik-
kingen, zonder de minste klacht, kon hij bid-
den : Het is goed Heer, laat nu uw dienaar
in vrede sterven.

Heer, wij moeten U van harte danken, Gij
die ons zulk een vader hebt gegeven. Rus-
teloos heeft hij gewerkt voor al de zijnen.
Stilzittend nietsdoen lag hem niet. Zijn le-
ven heeft hij gevuld met trouwe plichtsver-
vulling. Begaafd met een rechtschapen karak-
ter heeft hij zich beminnelijk gemaakt voor
allen die hem kenden.

Heer, Gij hebt ons vader het geluk gegund
van een lang blijvend samenzijn met moeder.
Toen zij hem verliet, wist hij dat zijn leven

gebroken was. Niet lang heeft hij mogen
treuren. Gij hebt hem heel vlug geroepen
om samen met moeder in de hemel gelukkig
te zijn.

Dierbare kinderen en kleinkind, bedankt
voor wat gij voor mij hebt gedaan. Blijft in
gebed nog aan mij denken. Wij zien elkaar
eens terug voor eeuwig.

Dierbare familie en vrienden, dank voor de
vele blijken van genegenheid.

Heer Jezus, Verlosser van de wereld, Gij
hebt aan het kruis uw handen uitgestrekt om
heel de schepping tot U te trekken; breng
alle mensen samen in Uw koninkrijk.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U.

De Heer en Mevrouw

Gaston GYSELS-DE NAEYER en dochter Hilde,

de families GYSELS, D'HAESE, DE GEETER,
ANTHEUNIS,
danken U oprecht voor de deelneming
in de rouw en uw gebed.

Begr. den tandt, Herzele
Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel




