« Heer in uw handen beveel ik mijn geest ».

T

In ons gebed en geest bewaren we de
gedachtenis van de Heer

Albert, Emile HAEGEMAN

Geboren te Opbrakel op 10 oktober 1915 en
godvruchtig overleden in de kliniek « Zusters
van Barmhartigheid » te Ronse op 3 april 1989.
Gesterkt door Kristus in Zijn Sakramenten.

Oudstrijder - Krijgsgevangene 1940 - 1945,

PASEN : In de hoop van de komende verrijzenis
heeft Albert als gelovig man geleefd.

In Gods Wil zijn wens en leven gelegd.

In Gods vrede zijn rust en heil bewaard.

In Gods glorie zijn werk en lijden gedragen.
In Gods heerlijkheid is zijn opname verwacht.

God en Vader, om zijn lang en vroom leven
midden ons danken we de Heer. Om dit zacht
ontslapen, dit voorbeeld van stille eenvoud en
blijde hulpverlening thuis en op het werk en
de jaren op rust, vooral om zijn diep geloof
en vertrouwen op God danken we de Heer en
danken we Albert in ons gebed en voor opname
in Gods Rijk!

Mijn goede zuster Maria, innig dank voor de
vele jaren van ons gelukkig samenzijn. God
zegene en beware U in uw eenzame dagen.

Bid voor mij en tot blij weerzien bij allen die

ons in geloof zijn voorgegaan.

Voor uw blijken van deelneming en
danken U de families

HAEGEMAN - DE WOLF.

Rouwleiding Raoul, Brakel
Druk. Devleeschouwer-Hoste en Zn.,

gebed

Brakel




