Geloofd zij Jezus Kristus.

BID VOOR DE ZIEL VAN
de Heer

Alfons - Hector HAEGEMAN

echtgenoot van Mevrouw
Irma VERMEULEN,
geboren te Nederbrakel op 7 juni 1900 en
godvruchtig overleden in de St.-Franciscus-
kliniek te Brakel-Opbrakel op 9 mei 1974,
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken.
Lid van de Bond van het H. Hart en van
de Confrerie van de H. Barbara.

Onze dierbare overledene is jaren lang ziek
en lijdend geweest. Al degenen die hem ge-
kend hebben zullen getuigen dat hij echter
alle pijnen en beproevingen in zijn vele en
lange lijden met een bewonderenswaardig ge-
duld heeft gedragen. Geen klacht kwam over
zijn lippen en dit uit grote genegenheid om
de zijnen te sparen.

Diepgelovig als hij was, vond hij de ster-
kende kracht in zijn vertrouwen op de Heer.
Hoe gelukkig was hij nog enkele dagen voor
zijn afsterven O.L.Heer te mogen ontvangen
in de H. Kommunie ter gelegenheid van de
wijkmis. ’

Met vertrouwen mogen wij dan toch ook
geloven dat de Heer hem nu met blijdschap
zal ontvangen in het eeuwig Vaderhuis.

Bidden wij daarom tot God dat Hij hem
in Zijn barmhartigheid vergeving schenke en
hem lone om zijn schoon leven.

Dierbare echtgenote, beste kinderen en
kleinkinderen, familieleden, ik dank U om uw
grote genegenheid, om uw zorgen en kom-
mer. Bidt tot God dat hij mij barmhartig
weze en dat Hij U sterke. Ook gij allen,
mijn vrienden, geburen en kennissen, dank
om uw vriedschap en denkt nog eens aan
mij in een vroom gebed.

Heer Jezus, geef hem de eeuwige rust.

De families HAEGEMAN, GABRIELS,
VERMEULEN, VANDERSTICHELEN,

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
kristelijke deel i en dank u.

Druk. Jos De Vleeschouwer-Hoste, Brakel




