Die sterft aan de Wil van God overgegeven, sterft

een heilige dood.

VROOM AANDENKEN

aan de Heer

Alfons-Robert HAEGEMAN

echtgenoot van Mevrouw
GERMAINQ BAUWENS

-
geboren te BYst op 26 september 1916
en overleden te Brussel op 13 juli 1971,
tijdig bediend met de H. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Zijn vroegtijdig heengaan, is een zware slag voor
de zijnen, maar het is verheven, al is het met gebroken
hart, het hoofd grootmoedig te buigen voor Gods
H. Wil

Wensen in zorgen en toewijding worden stilgelegd
door de onverbiddelijke dood. Geslagen als kinderen,
zitten we schreiend neer en vragen onbegrijpend :
«Waarom...?»

Gods wegen zijn ondoorgrondelijk en onnaspeur-
lijk. - Wij kunnen mniet alle vragen beantwoorden. -
Wij kunnen alleen maar buigen en dragen, bidden
om sterkte en in hoop voortstappen, en eens zullen
bepaalde moeilijkheden verdwijuen en zal men steeds
beter beseffen, dat de mens altijd het recht en de
plicht heeft in hoop en betrouwen voort te leven en
zich te geven aan zijn taak.

Beminde echtgenote, zoon en familieleden, geeft
alles in handen van de Goddelijke Voorzienigheid,
dan zult gij nog zo sterk en nog zo moedig zijn.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

O. L. Vrouw help mij, licht mij en richt mij.

Druk Melckebeke Zottegem

De families Haegeman, Bauwens, Lison en Van de Mergel

DANKEN U VAN HARTE VOOR DE BLIJKEN VAN

EN GEBEDEN.

DEELNEMING




