Wees, immer bereid, zodat de dood U nooit
onvoorbereid vinde. (Nav. Chr.).

VROOM AANDENKEN AAN
DE HEER

FIRMIN HAEGEMAN

echtgenoot van Mevrouw
MARIE-LOUISE VAN DER LINDEN

geboren te Opbrakel, op 1 september 1954 en
overleden ten gevolge van een smartelijk ongeval
in de St. Franciscuskliniek te Opbrakel, op 12
maart 1983, gezalfd met de H. Olie in extremis.

*

De families HAEGEMAN, VAN DER LINDEN,
DE BACKER en DE MAN,

zijn zeer erkentelijk om uw blijken van
kristelijke deeineming en DANKEN U.

Begraf. Raoul, Markt, Brakel. €& (055) 42 24 49

Uit onze parochiegemeenschap, uit een jong
en beloftevol gezin, uit een werkzame thuis,
reeds vroeger ook zo beproefd, verongelukt plots
een goede vader van twee geliefde kindjes...
Stefaan en Sandraken hebben plots geen vake
meer... zijn ouders, zijn echtgenote, zijn familie,
zijn goede vrienden wenen, want onverwoordbaar
pijlt diep in hun hart de smart om het zo on-
verwacht en onherstelbaar verlies. Mensenwoor-
den helpen hier niet en wij worden spraakloos
en stil : Dood, hoe vreselijk kan het zijn !

Marie-Louise, met een groot vertrouwen in God
en in elkaar hebben wij ons ingezet om, voor
onze kindjes en voor elkaar, een hoveken uit te
bouwen in een zo rustige en mooie omgeving.
Een nieuwe lente bracht voor onze familie de
schoonste verwachtingen, waarvan Gij alleen het
geheim bewaart. Blijf een sterke en moedige
vrouw, blijf een christelijke moeder voor onze
Stefaan, van wie ik voor en na mijn werk zoveel
wederliefde mocht ervaren... voor ons Sandraken,
dat enkel maar over haar vake zal kunnen horen
spreken ; ook mijn diep-bedroefde ouders, mijn
schoonouders en gans de familie zal U zeker
een blijvende steun zijn, vooral wanneer ons
werken en zorgen voor elkaar mogen uitgroeien
tot een familieboom die blijft verder bloeien,
niet, in de zo beperkte tijd van een aards- maar
van een blijvend hemels paradijs, waar ik met
onze afgestorvenen blijvend voor U ten beste
spreek.

Blijven wij allen elkaar dankbaar genegen in
onze gebeden voor elkaar, want de Heer alleen
kan hier voor ieder van U een troost en een
blijvende steun zijn.

Ten paradijze geleiden hem de engelen.




