“Ik ben de verrijzenis en het leven.” Joh. 11,25
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Dankbaar aandenken aan
DE HEER

Frans HAEGEMAN

echtgenoot van Mevrouw Angele
VAN DER HEYDEN

Geboren te Sint-Maria-Oudenhove op
25 november 1921 en overleden in het
A.Z. Sint-Elisabeth te Zottegem op
10 september 2004,
begeleid door het gebed van de Kerk.

Nationaal Verbond der Weggevoerden
en Werkweigeraars 1940-1945

De families :
HAEGEMAN - VAN DER HEYDEN
VAN HOORDE - VAN LIERDE
danken u voor uw blijken van deelneming.
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De overledene Frans is geboren in St. Maria-Oudenhove en
is er altijd blijven wonen. Hij was schrijnwerker van beroep.
Hij was eerst een tijdje als gewone werknemer in dienst om
daarna als zelfstandige te beginnen. Frans kende zijn vak
goed en had meer dan werk genoeg. Hij had twee grote
hobby's: zijn werk en thuis op de televisie naar de voetbal
kijken. Voetbal boeide hem geweldig.

De overledene was goed van hart en kon goed met
anderen overweg. Hij ging weinig weg tenzij met zijn gezin.
Hij vond zijn geluk thuis, bij zijn echtgenote, bij de kinderen
en bij de kleinkinderen. Deze laatsten hadden een speciaal
plaatsje in zijn hart.

Een diep ongelukkig moment in zijn leven was zijn aan-
houding door de Gestapo in april 1944.

Tien maanden bracht hij door in Duitsland in grote ontbering.
Na zijn bevrijding deed hij er nog eens drie maanden over
om thuis te komen. Dit had hem een beetje getekend en
regelmatig kwam hij op die periode terug.

Frans was ook een gelovig man die probeerde, vanuit de
meegekregen talenten, naar dat geloof te leven. Ook zijn
ziekte heeft hij vanuit dat geloof gedragen. Reeds een hele
tijd ging het niet meer zo goed met de gezondheid. In maart
zette de ziekte zich door. Omringd door zijn naaste familie
is hij rustig naar de Heer toegegaan. Wij leggen dit mooie
leven nu in de handen van de Heer en bidden: "Goede
Vader in de hemel, neem de overledene op in uw eeuwig-
durende liefde en laat hem daar voor altijd gelukkig zijn."

Beste echtgenote, kinderen en kleinkinderen, graag had ik
nog een tijdje bij u gebleven. Dank voor uw genegenheid
en vooral voor uw zorgen tijdens mijn ziek zijn. Zorg goed
voor elkaar.

Tot weerziens in de hemel.







